
Nieuwsbrief 
Pastoraal team Zuidoost Twente 
Woensdag 9 november 2022 
 

 

 
Kopy vóór dinsdag insturen naar f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  . 

 
 

Agenda volwassenen 
 
 

Enschede Jacobuskerk: woensdag 16 november - lezing over het evangelie 
volgens Matteüs bij de start van het liturgische jaar A  
Op woensdag 16 november a.s. verzorgt pastor Frank de Heus in het parochiehuis 
aan de Walstraat een lezing over de evangelist Matteüs, die centraal staat in het 
liturgische jaar A, dat start op de 1e Advent. Aanvang 19.30 uur. Voor koffie en 
thee wordt gezorgd. Graag vooraf aanmelden via 
pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl. Van harte welkom! 
 
 
 

Haaksbergen Bonifatiuskerk: zondag 27 november – kloosterochtend 
We beginnen deze eerste zondagochtend van de Advent, 
zoals we in het klooster beginnen. Met gebed, stilte, rust 
en bezinning. Je kunt op verschillende momenten op deze 
ochtend instappen, maar als je aan het ontbijt mee wilt 
doen, geef je dan op bij f.deheus@rkzuidoosttwente.nl , 06 
300 988 33. Voor het ontbijt worden nog helpende handen 
gezocht! Het programma wordt als volgt: 
 

8.00 uur: Morgengebed (Getijden) in de kerk 
8.30 uur: Ontbijt in de parochiezaal (hiervoor opgeven) 
9.00 uur: Wandeling (verzamelen bij ingang kerk) 
10.00 uur: Communieviering in de kerk met zang van Gaudete 
10.45 uur: Koffie 
 
 
Kloosterweekend: 20-22 januari 2023 - Op verhaal komen vanuit drukte, werk en gezin 
Elk half jaar gaan we met parochianen, gemeenteleden, gelovigen en ‘ongelovigen’ een weekend 
naar het klooster in Megen. En telkens weer is het verrassend wat het met mensen doet. Je bent er 
even helemaal tussen uit, in een andere omgeving en maakt kennis met een andere manier van 
leven. De confrontatie met het ongewone, de stilte en de rust, maakt nieuwe energie los en kunnen 
een nieuw perspectief aanreiken voor je eigen leven. Het weekend staat open voor jong en oud. We 
verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine 
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gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de 
broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma 
aan: film, gesprekken, wandeling, meditatie, bezoek aan 
de Clarissen op de zaterdagavond… 
 
Begeleiders: pastoraal werker Frank de Heus en drs. 
Frank Beuger 
Data: vrijdagavond 20 tot en met zondagmiddag 22 
januari 2023 (alle leeftijden; inmiddels vol, maar u kunt 
zich nog opgeven voor de reservelijst) én 23 tot en met 25 

juni 2023 (voor wie jonger dan 55 jaar is). 
Kosten: € 70,00 
Opgave: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 30098833 
Aantal deelnemers: maximaal 10 
 
 

Agenda jongeren 
 
Zondag 20 november: De aftrap naar de WJD vanuit Nederland 

Op zondag 20 november, het feest van Christus, Koning van het 
Heelal, vieren we in Apeldoorn de diocesane Wereldjongerendag met 
onze bisschop kardinaal Eijk. Op deze dag presenteren we onze reis 
vanuit Nederland, krijg je de reisfolder mee en kun je je zelfs al 
inschrijven! Kardinaal Eijk zal na de Hoogmis een korte voordracht 
geven over het thema van de Wereldjongerendagen, zoals uitgelegd 
door paus Franciscus. 
‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39) is het thema van de 
WJD 2023. De ontwerpster benadrukt dat het logo deze boodschap 
wil meegeven: “Blijf niet stilstaan, maar sta op en ga op weg. Zet je in 
om dingen voor elkaar te krijgen en op te bouwen. De weg start 

vanuit de letters in het logo, omdat het een weg is die niet eindigt met de WJD. De WJD zijn juist het 
begin.” Na de presentatie van onze reis, verplaatsen we ons naar het amusementscentrum Zero55 
om daar de rest van de middag gezellig samen te zijn. 
 
Het programma is als volgt: 
11.00 uur Aanvang Hoogmis OLV Kerk – Hoofdstraat 18 
Na afloop Hoogmis koffiedrinken met parochianen 
12.30 uur Lunch – zelf meenemen 
13.00 uur Voordracht kardinaal Eijk 
Aansluitend presentatie WJD reis 
14.30 uur Met bus of auto richting Zero55 – Dubbelbeek 52 
15.00 uur Entertainment 
17.00 uur Eten en afsluiting 
 
Graag aanmelden via: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl, uiterlijk 9 november. Zonder aanmelding 
géén deelname. De betaling van € 10 is ter plekke. Met vriendelijke groet, Sarah Mijhad. 
Jongaartsbisdom Utrecht.  
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Agenda kinderen 
 

 
 



Losser H. Maria Geboortekerk: zondag 13 november – Mis met uitleg voor jong en oud 
Net als in Haaksbergen twee weken geleden gaat pastor Willy Rekveld voor in een mis met uitleg. 
Nu om 9.00 uur in Losser. Pastoraal werker Frank de Heus legt tussen de rubrieken door uit, wat we 
aan het doen zijn. Hij zal zich afhankelijk van wie aanwezig is richten op kinderen en/of een ouder 
publiek. Vivace zingt.  
 
 

Franciscusparochie: zaterdag 19 november 
kinderactiviteit - Creatief met Susan van Os-Yedema 
 
Van 14.30 tot 16.00 uur zijn we te gast bij Susan van Os-
Yedema in Zenderen. We gaan voor creatief. Inspiratiebron is 
dit keer de Engelse monnik Willibrord, die in het jaar 690 het 
Christendom naar de Friezen in de lage landen bracht. De 
vraag voor de kinderen wordt: ‘Wat zou jij als belangrijkste 
willen doorgeven?’ ’Wat heeft ons land of dorp nodig om een 
goed land of dorp te zijn? De kinderen gaan een ‘schilderijtje’ 
maken. Voor alle materiaal wordt gezorgd. We vertrekken om 
14.00 uur bij de Lourdeskerk en zijn om 16.30 uur weer terug. 
We vragen € 3,-- voor de onkosten. 

Je kunt kinderen opgeven op franciscusbende@franciscusparochie.nl. Geef daarbij ook aan of je 
zelf rijdt, of dat je je kinderen graag met anderen mee laat rijden. 

 
 

De afgelopen week … 
 
Sfeervolle en drukbezochte Allerzielenviering in Lonneker 

 
We hadden in Lonneker een mooie drukbezochte viering. Na de viering zijn we met zijn allen naar het 
sfeervol verlichte kerkhof gelopen. Het koor heeft daar gezongen, er is een gedicht voorgelezen en 
daarna zijn de graven gezegend. Al met al een heel mooi gebeuren. Truus Engbers. 
 
 
Franciscusparochie: M25 – ‘Heel Haaksbergen helpt!’ 
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Op 1 en 2 november hebben we de groepen acht van de basisscholen, Pius X, Bonifatiusschool, Paus 
Joannesschool en Het Palet in Haaksbergen bezocht. We hebben de jongeren kennis laten maken 
met M25 en de doelstelling. Vervolgens hebben we hen allemaal gevraagd mee te doen met onze 
Actie: van klein naar GROOTS! En de jongeren en de leerkrachten werden enthousiast, en steeds 
enthousiaster. Allerlei ideeën werden aangedragen. Mogen we dan ook dit of dat doen? De 
sterrendoos lieten we achter. Nu wordt het spannend wat we in de komende twee maanden gaan 
terugontvangen. Want wie een ‘goede daad’ heeft gedaan, maakt er een foto van. Die foto 
ontvangen we bij M25. En in januari brengen we de jongeren die meededen samen voor een 
bedankje. Spannend! Namens M25, Ans te Lintelo 
 
 
Enschede: Wereld Jongeren Dagen Kruis in Jacobuskerk op zaterdag 5 november 

Een beetje Lissabon in Enschede, een stukje Wereld Jongerendagen op de Oude Markt…. 
Dat mochten we zaterdag 5 november beleven, met de ontvangst van het kruis van de Wereld 
Jongerendagen. Het maakte een tour door Nederland als voorbode van de Wereld Jongerendagen, 
die volgend jaar in augustus plaatsvinden in Lissabon. 
Hoorden we onlangs geluiden, dat de sporen van Christus niet altijd meer zichtbaar zijn: op deze 
zaterdag zagen we het tegendeel. Op een drukke Oude Markt keken de verbaasde voorbijgangers, 
hoe het kruis door jongeren naar de ingang van de kerk werd gedragen, op straat begroet door 
pastoor Paul en acolieten. Bij de ingang van de kerk speelde Roel op gitaar het lied van vrede, het 
Jacobus kinderkoor zong het mee en in de kerk nam het Binnenstads Jacobus Koor het lied tijdens de 
intochtprocessie over. 
Het kruis werd de kerk ingedragen en op het priesterkoor geplaatst, waarna er talloze bloemen als 
hulde in de vazen werden gestoken of gewoon erbij op de grond werden gelegd. Mensen bleken 



zichtbaar ontroerd, de sfeer was warm en bijzonder. We voelden dat Christus in ons midden was… 
Kinderen mochten naar het Parochiehuis voor kinderwoorddienst en het zelf rijgen van een “tientje”, 
in de kerk ging Paul Daggenvoorde voor in de Eucharistie. In zijn overweging vertelde hij over zijn 
eigen ervaring met dit kruis, hoe hij het voor het eerst ontmoette tijdens WJD in Rome in de tijd 
voordat hij zelf priester was en de indruk die dat toen maakte. Hoe bijzonder is het dan datzelfde 
kruis nu te mogen ontvangen in onze Jacobuskerk. 
Na afloop was het een drukte van belang in het parochiehuis. Jongeren verzorgden een Portugese 
snack en er was koffie en thee. Albert Gebeh verzorgde een korte inleiding over het thema van de 
Wereld Jongeren Dagen en we sloten af met het gezamenlijk zingen van het Taizé lied “In the Lord”, 
maar dan in het Portugees. 
Een hele mooie en bemoedigende dag: er zit muziek en toekomst in onze katholieke kerk! En dat 
willen we weten ook! Met dank aan allen die hebben meegeholpen, kijken we terug op een 
inspirerend en hartverwarmend evenement. 
 
 

Allerlei 
 

Een reactie op het nieuws … 
… Meer dan alleen de H. Mis  
… Meer dan alleen de priesters 
 
Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt over het langzaam afschalen van 
Woord- en Communievieringen in het weekend. De Kardinaal wil dat we 
gezamenlijk Eucharistie vieren op zondag. Daar is van alles over te zeggen, 
maar niet dat er verder geen enkele viering meer gehouden kan worden, dan 

alleen de mis. Onlangs meldde een artikeltje in de Tubantia dat, ten onrechte. Want de Woord- en 
Communievieringen worden niet afgeschaft. Nu niet, en ook over 5 jaar niet. En ook parochiële 
voorgangers kunnen zich blijven inzetten. Graag zelfs. Waar het om gaat is: dat pas over 5 jaar de 
liturgische roosters van de parochies zo ingericht moeten zijn, dat er in het weekend maximaal 
Eucharistie gevierd kan worden. Inderdaad zonder Woord en Communievieringen. Daar is van alles 
tegen in te brengen en over te zeggen, maar niet zoals ik de krant staat dat andere vieringen dan de 
eucharistie moeten stoppen in het weekend. Dat is niet zo. Zangvieringen van een van onze koren, of 
de klokjesviering, of de Angelusviering kunnen gewoon in het weekend gehouden worden. 
Bovendien blijft het door de week gewoon mogelijk om in onze kerken en ook in bijvoorbeeld de 
Roef, en in de verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te houden, nu, de komende vijf jaar, 
en nadien. Daarom leiden we ook nog gewoon parochiële voorgangers op. Dankbaar voor hun 
onmisbare inzet. Met vriendelijke groet, Pastoor Paul Daggenvoorde 
 
U vindt het beleidsplan op: https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/10/Beleidsplan-
vanwege-Eucharistievieringen-alsmede-woord-en-communievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-
2022-10-27.pdf . 
 
 
Caritas: Samen reiken onze armen verder 
Via de wijkcoach in Glanerbrug komt er een vraag bij de Caritas in Enschede voor een gezin: geen 
meubels in de huiskamer, geen vloerbedekking in de slaapkamers. Dus: de nood is hoog! 
E.e.a. wordt goed gecheckt en het gezin wordt geholpen. Maar achter de schermen is dat door een 
grensoverschrijdende samenwerking gebeurd. Door de PCI’s van Maria Vlucht en Enschede. Of het 
gemeentelijke Diakonale Platform is benaderd. Of een ander hulpfonds zoals stichting Leergeld. 

https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/10/Beleidsplan-vanwege-Eucharistievieringen-alsmede-woord-en-communievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-2022-10-27.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/10/Beleidsplan-vanwege-Eucharistievieringen-alsmede-woord-en-communievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-2022-10-27.pdf
https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2022/10/Beleidsplan-vanwege-Eucharistievieringen-alsmede-woord-en-communievieringen-in-het-Aartsbisdom-Utrecht-2022-10-27.pdf


Het gebied van parochies en (burgerlijke) gemeenten vallen niet overal 
samen. Binnen ons gebied speelt dat in Boekelo, Glanerbrug en Lonneker. 
Zij behoren tot de gemeente Enschede behoren maar vallen resp. onder de 
parochies Franciscus v Assisi en Maria Vlucht. Meestal niet zo belangrijk. 
Maar wel als je als Caritas vragen krijgt uit een ander ‘gebied’.  DE PCI’s van 
Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht hebben elkaar daardoor wel leren 
kennen. En vooral: ze steken sámen de handen uit de mouwen. Snel en 
effectief. Door de korte lijntjes en goede communicatie.  
Voor degenen die hulp krijgen blijft dat allemaal onzichtbaar. Maar het mag 
hier wel eens verteld worden. We zijn er trots op. 

 
 

Ter bezinning 
 
Hou vol. Vertrouw! door Carla Berbée, pastoraal werker 
Luc  21: 19 “Door standvastig te zijn…” 
Bij de 33e zondag door het jaar 2022 
 
Laat ik me de kop gek maken? Loop ik achter alle modes aan? 

Ben ik bang voor wat er allemaal kan gebeuren? 
Of ik in gemak en geld achteruitga op den duur? Of zo maar ineens? 
En dan…? En wat dan nóg…!? 
Wat als de oorlog die nu in de Ukraine woedt, toch dichterbij komt? 
Sla ik dan op de vlucht? En waarnaartoe? 
Of als er bij mij in de straat iets gebeurt, ruzies of buren met elkaar op de 
vuist? 
Of mijn huis brandt af? 
Wat moet ik dan doen? Ben ik daar bang voor? 
 
In de coronatijd bleek ik veel goedmoediger dan ik ooit had gedacht. 
Met vertrouwen in mensen om me heen, vertrouwen in mezelf. 
Niemand had dit ooit van tevoren kunnen bedenken.  
Niet na afloop en ook niet toen we er nog middenin zaten. 

En toch: dat vertrouwen is niet kapot te krijgen.  
Al kwam ik op de bodem van mijn ziel terecht. 
Al dei tijd wist ik: jij bent er God, ergens dicht in mijn buurt.  
Dat beseffen is genoeg! 
 
En als dat in die rottijd zo was, dan moet dat nu toch ook kunnen. 
Gewoon volhouden: in vol vertrouwen. 
 
 
 

 
Contactgegevens pastoraal team 
Pastoor Paul Daggenvoorde:  p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407 
Parochievicaris Willy Rekveld:  w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl,  06 208 74 866 
Pastoraal werker Carla Berbée:  c.berbee@rkzuidoosttwente.nl, 06 412 52 558 
Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833 
Jongerenwerker Ans te Lintelo:  Ans.telintelo@mariavlucht.nl, 06 309 58 689 
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Live-streams (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending): 
Komend weekend worden prefatie no. 4 en canon 5 gebeden.  
 
Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-

De-Veldmaat 

Gerardus Majellakerk Overdinkel: 

https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6ZOnsK5xn1Mg 

Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie 

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen 

Sint Jankerk Enschede: https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA 

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede 

 
Websites parochies: 
www.mariavlucht.nl 
www.katholiekenschede.nl 
www.franciscusparochie.nl 
 
Facebookpagina’s parochies: 
https://www.facebook.com/Mariavlucht/ 
https://www.facebook.com/JacobusEnschede/ 
https://nl-nl.facebook.com/franciscusparochieboekelobuursehaaksbergen/ 
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U kunt uw parochie financieel steunen via onderstaande QR-code: 
 

 
 
Parochie Sint Jacobus de Meerdere Enschede        
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZfGyJyAGSfmcWn4V_pQSwQ 
 
Franciscusparochie Boekelo, Buurse, Haaksbergen 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IJSgaUHEQNSAzZTgHDAIMg 
 
Parochie Maria Vlucht 
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1Hwm1RAiMY9QdqkMdNQ 
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