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Proef in Losser: kleutervieringen op school
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Voor Losser en Overdinkel is binnen de scholen de werkgroep ‘Kleur’ actief. De werkgroep bestaat uit
een aantal enthousiaste leerkrachten die zich inzetten voor de identiteit van de scholen, waarvoor zij
werken. Vanaf afgelopen vrijdag tot de zomervakantie loopt een ‘pilot’. Een proef. Tot aan de
zomervakantie bezoekt pastor Frank de Heus, als parochiecatecheet, eens in de zes weken drie
scholen, te weten KBS de Veldzijde, de Verrekijker en de Wegwijzer. In vijf groepen één en twee
verzorgt hij een kleuterviering. Net even anders dan in de kerk, maar wel met veel overeenkomsten.
Veel aandacht is er voor het verhaal. Dit keer was dat ‘de storm op het meer’. Een verhaal over bang
zijn en vertrouwen krijgen. Over wie je dan helpt, als je bang bent. Daar kunnen de kleuters over mee
praten. Maar er is ook ruimte voor een lied, samen stil zijn, een eenvoudig gebed. De leerkrachten
zijn erbij en doen mee. Tussendoor zullen we telkens evalueren en zien of dit bij de kinderen, de
school en de parochie past. We hopen dat de vieringen bijdragen aan de sociaal-emotionele vorming
van de kinderen; dat het ze gevoelig maakt voor het wonder van het leven en dat ze de taal en
gebaren leren om dat te verwoorden.

Rectificatie parochiekrant Glanerbrug
RECTI FICATI E In de laatste parochiekrant heb ik geschreven dat kerk en
parochiehuis verkocht gaan worden (zie blz. 3, Nieuws van uw
locatieraad, tweede alinea). Fout, fout, fout. Het moet zijn: kerk en
pastorie. Mijn excuses voor de onjuiste informatie. Hoop het hierbij rechtgezet te hebben. Nogmaals
sorry. Leny Kloppers, locatieraad O.L.V. van de H. Rozenkrans Glanerbrug

Enschede Centraal secretariaat. Donderdag 25 januari is het centraal secretariaat gesloten.
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Losser: Vivace
zwaait Brigit
Huiskes uit (lj—?]
Zondag 21 januari
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Het was een mooie
viering waarin we
hebben gezongen.
De liederen sloten
mooi aan bij het
thema van de
viering: ‘Volgt mij...
het Rijk Gods is
nabij’. Hoe mooi is het als je dat gelooft? Want als je gelooft dat het rijk Gods inderdaad is
aangebroken, dan wordt het werkzaam in jezelf. En wat is Geloven dan? Je gelooft in iets, als je het
bestaan aanneemt van iets dat je niet op echtheid kunt controleren. Geloven in iets, wat misschien
niet gelijk tastbaar is, of is te zien, maar wat je misschien voelt, kan jou hoop en kracht geven. Het
brengt jou iets goeds, iets dat werkzaam is voor jezelf. Om over dit thema te horen en te zingen is
een gegeven dat innerlijke kracht kan geven.

Wat ons, naast geloof, op deze ochtend ook kracht en iets goeds heeft gegeven was een gezellige en
lekkere brunch. @ Elk jaar luiden we een nieuw zangjaar in met een nieuwjaar-brunch. Deze
hebben we gehouden bij de Dijk in Losser. Naast lekker en gezellig eten hebben we afscheid
genomen van onze dirigente Brigit Huiskes. We hebben samen, onder begeleiding van Brigit op haar
gitaar een afscheidslied gezongen. Brigit, bedankt voor alles. Het ga je goed! Het was een sfeervolle,
gezellige ochtend.

Vormselproject
alweer bijna
gedaan: Zet je
masker af!

We missen Ans te
Lintelo met haar
inzet voor
jongeren, maar
we plukken ook de
vruchten van haar
werk! Vanuit een
grote box van Ans
kwam van alles
tevoorschijn, wat
we nodig hadden
om gipsen
maskers te
maken. Best
spannend, omdat anderen aan je gezicht komen. Je ogen onder het gips verborgen gaan. Je moet de
ander maar vertrouwen. Maar het ging goed. We hopen dat onze jongeren, die volgend weekend
gevormd worden, groeien in een gezond geloof. Een geloof dat sterk maakt. Zo sterk, dat je geen
masker hoeft op te zetten in een wereld, waarin via sociale media van alles tot je komt: ‘Die deugt
niet.’”, Zo ben je pas cool’, ‘Die kleren moet je aan’, ‘Met die ga je niet om!’. Geen masker op, maar
gewoon zijn, zoals je bent en God je bedoeld heeft. Houden van jezelf en de mensen om je heen.




Opening Week van Gebed in Glanerbrug

Zondag 21 januari werd de Week van Gebed voor de
Eenheid van de Christenen in Glanerbrug geopend met
een oecumenische viering. Het was een fijne viering met
ruim 70 Katholieken, Protestanten en Syrisch-
orthodoxen, die door de werkgroep werden begroet
met een open hart aan een veelkleurig lint. Voor
kinderen waren er kleurplaten en woordzoekers, het
koor zong prachtig, de vredesgroet werd op Syriscch-
orthodoxe manier gedeeld en het Onze Vader in het
Aramees gezongen. Zo werd samen gebeden, gezongen en gesproken. Voor Wilde Ganzen, voor een
project in Burkina Faso (waar de liturgie is voorbereid) werd gecollecteerd en er werd ruim
geschonken. Daarna was er koffie in een warm parochiehuis en werd gezellig verder gepraat. Het was
een waar kijkje in Gods Koninkrijk!
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Agenda Franciscusparochie — Boekelo, Buurse, Haaksbergen

Oecumenische kerk- Haaksbergen Protestantse kerk: zondag 28 januari — oecumenische
dienst 28 jan. '24 © ‘i dienst Week van gebed voor de eenheid
10:00 uur Zondag 28 januari 2024, 10.00 uur, staat als oecumenische dienst op
Heb GOd llef het rooster \{an de protest.antse gemeente Haaksbergen-Buurse en
onze parochie. Deze keer in de kerk van de Protestantse gemeente aan
de Jhr von Heijdenstraat 4. Het Pancratiuskoor o.l.v. Ton Hagen
verleent medewerking. Voorgangers zijn ds Job Stein en
ondergetekende. Na de dienst is er koffie (thee of limo) in de
Richtershof.

en je naaste
als jezelf o

01 "
8 A Digitale gebedskring - week van gebed voor de eenheid
B ‘ g In het kader van de week van gebed voor de eenheid zetten we van 21 tot
en met 28 januari 2024 weer een digitale gebedskring op. ledere dag
sturen we de deelnemers een gebed via whatsapp. Wilt u meedoen aan
deze digitale gebedskring geef dan uw 06-nummer door aan j.stein@pkn-haaksbergen.nl of

weekvan

A | e | M, :

ejm.veltkamp@online.nl .

‘Zondagmiddaggroep’ -programma 2024

Je partner, levensgezel, maatje verliezen is ontzettend ingrijpend. Na dit verlies is niets, maar dan
ook niets meer hetzelfde. Alles wat je samen deed, is weggevallen, de gezamenlijke plannen, de
normale dagelijkse routine. Eigenlijk moet je weer helemaal opnieuw beginnen op een moment dat
je heel kwetsbaar bent. Alleen op pad gaan of het alleen ergens binnen stappen lijkt plots heel
moeilijk. De “zondagmiddaggroep voor alleenstaanden” mensen met dezelfde ervaring, kunnen je tot
steun zijn. Niet alleen door een luisterend oor en door begrip, een arm om je heen, oprecht
meeleven, maar ook door als “ervaringsdeskundige” te laten merken dat er (op den duur ) ook weer
gelachen kan en mag worden, dat je weer plannen kunt maken en dat je ergens naar uit kunt kijken.
Dit alles is de basis van wat gedaan wordt tijdens de bijeenkomsten van de “Zondagmiddaggroep”,
waarbij samen praten, koffiedrinken, uitjes, dingen bezoeken of andere activiteiten ondernemen
onderdeel is van zo’n middag. Door deze middagen kunnen vriendschappen ontstaan die heel
waardevol worden.
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De ‘Zondagmiddaggroep’ vindt meestal plaats op de laatste zondag van de maand en we beginnen
om 14.00 uur in het Ariénshuis, voorheen de gemeenschapsruimte van de Bonifatiuspastorie aan de
Veldmaterstraat. Eerstkomende activiteit: 28 januari - Opening nieuwe jaar met nieuwjaarsborrel.

Buurse: vrijdag 2 februari — Buurse gedenkt van kerkhof naar
begraafplaats

Op vrijdag 2 februari 2024 zal er in Buurse een bijeenkomst
gehouden worden van Buurse gedenkt.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 op het katholieke kerkhof aan
de Broekheurnerweg bij de Maria Praesentatiekerk en wordt
daarna vervolgd op de Hervormde begraafplaats aan de
Alsteedse weg.

Deze bijeenkomst zal in het teken staan van het herdenken van overleden dierbaren. De beide
begraafplaatsen zullen worden verlicht. Tijdens de bijeenkomst zullen enkele teksten en gedichten
worden voorgelezen. Ook het koor Allegro zingt een aantal liederen. De organisatie zorgt voor
kaarsen die tegen een kleine vergoeding gekocht kunnen worden Deze kunnen dan bij de graven
geplaats worden op zowel het kerkhof aan de Broekheurnerweg als aan de Alsteedseweg.

Onder begeleiding van Crescendo wandelen we naar de Hervormde begraafplaats, waar we ook
weer gedichten en liederen zullen horen en waar ook kaarsen worden aangestoken.

Na afloop is er voor iedereen de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken in het
Irenegebouw.

Agenda Maria Vlucht — Glanerbrug, Lonneker, Losser, Overdinkel

.‘l i Losser: woensdag 31 januari - Schriftinstuif

} In de parochie Maria Vlucht wordt al vele jaren een Schriftinstuif
. gehouden. In deze Schriftinstuif worden de lezingen van het

. weekend volgend op de bijeenkomst gelezen en besproken in

_— . een ongedwongen sfeer, met een kop koffie of thee erbij.
ledereen is welkom. Bijbelkennis is niet per se noodzakelijk. De Schriftinstuif gebeurt in oecumenisch
verband, in samenwerking met de Protestantse Gemeente van Losser. Woensdag 31 januari bent u
van 19.15 tot 20.45 uur welkom in het Aleida Leurinkhuis naast de Protestantse kerk in Losser.
Dominee Hennie Marsman leidt deze keer de avond.

Pianist gezocht!

Franciscusparochie: Pablokoor zoekt pianist(e)!
Wij, het Pablokoor uit Haaksbergen, zoeken een nieuwe pianist(e).

Wie zijn wij? Wij zijn een gezellig amateurkoor, met betrokken leden die het beste in elkaar naar
boven willen halen. Elke maand zingen we een viering in één van de Haaksbergse katholieke kerken.
Daarnaast vinden we het ook leuk om bijzondere projecten op te pakken, zoals bijvoorbeeld Top2000
vieringen, een optreden voor een goed doel of meedoen aan een korenfestival.

We zingen afwisselend kerkelijke en populaire liederen. Wij repeteren op de donderdagavond.



Wie zoeken wij? Wij zoeken een enthousiaste pianist(e) die ons kan begeleiden bij wat wij het liefste
doen, zingen met passie. In overleg met dirigent en liturgiecommissie wordt per viering / uitvoering
het repertoire bepaald.

Ken je iemand of ben jij degene die we zoeken? Mail dan snel naar koorpablo@gmail.com.

Twijfel je, heb je aanvullende vragen, of wil je een keer een repetitie bijwonen, mail ons dan ook. Dan
kunnen we samen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Omdat het om mensen gaat!

Enschede Zuid: De bloemen gingen deze week naar mevr. Ida Busschers Gez. van de
Molenlanden.

Ter inspiratie

Maand van de Bijbel van 28-01
MAAND VAN DE BIJBEL t/m 28_02

DE BIJBEL ~ HET MEEST VERKOCHTE BOEK TER
WERELD - 18 ALEEUWENLANS REN/ONOFIEY DELL

2 S Elk jaar in januari wordt de
ousossninaicat i Maand van de Bijbel gevierd, in
2024 alweer de vijfde editie, van
28 januari t/m 28 februari a.s., om
de Bijbel onder een groter publiek

VERDER LEZEN

P ) te promoten. Deze maand wordt
7 gesteund door vele gezindten,
van Rooms-Katholiek tot
evangelisch. Er is een speciale website: www.maandvandebijbel.nl . Ook op onze website vindt u een

pagina met allemaal interessante onderwerpen die met de Bijbel te maken hebben. Van Bijbelse
namen tot Bijbelse vreemde woorden, van Bijbelse musea tot Bijbelse podcasts, van Bijbels tot
kinderen tot een ware Corona-Bijbel! U vindt het allemaal op https://www.mariavlucht.nl/bijbel

Rein door Paul Daggenvoorde, pastoor
Mec. 1, 21-28: ‘Hij onderwees hen met gezag.’

Jezus spreekt met gezag.

Niet zoals men gewend is

van woordvoerders.

Maar als iemand die helemaal is, wat hij zégt.
En zuiver zégt, wie hij is.

Dat maakt hem betrouwbaar.

De mensen waren daarom buiten zichzelf van verbazing.
Zo staat in de bijbel.

En een man in de macht van een énreine geest

begon zelfs luid te schreeuwen:

“Jezus van Nazareth, wat heb jij met ons te maken?

Ik weet wie jij bent; de Heilige Gods.”

Nou mag u zeggen, hoe u denkt dat Jezus reageerde.

Hij zei: “Zwijg,..stil,...”

Opmerkelijk:
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Want wat deze man zegt is waar! Jezus komt van God.

En toch: zwijg, stil.

Hier geen debat, geen gesprek.

Jezus gaat niet in op wat vanuit een onreine geest wordt gezegd,
zelfs al is het waar.

Hebben wij helder van waaruit we spreken?

en zelf echt contdct met wat we denken en zeggen?

Zijn we rein?

Of spreken we te gemakkelijk en voorbarig;

vanuit angst bijvoorbeeld,

die altijd eerder het woord wil dan ons vertrouwen;

de angst om onze plek te verliezen. Ons aanzien, en onze ikkigheid.

Contactgegevens pastoraal team

Pastoor Paul Daggenvoorde: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl, 06 391 70 407
Parochievicaris Willy Rekveld: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, 06 208 74 866
Pastoraal werker Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, 06 300 98 833

Live-streams (Nota bene: niet in alle kerken is er elke viering een uitzending):

Bonifatiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2327-HH-Bonifatius-en-Gezellen-
De-Veldmaat

Gerardus Maijellakerk Overdinkel: https://www.youtube.com/channel/UCvhQpQFDzdI6Z0nsK5xn1Mg
Maria Geboortekerk Losser: https://www.youtube.com/c/MariaVluchtParochie

Pancratiuskerk Haaksbergen: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2326-Pancratiuskerk-Haaksbergen
Sint Jankerk Enschede: https://www.youtube.com/channel/UCijWpjQKzzbczFyCCrBkhyA

Sint Jozefkerk Enschede: https://www.youtube.com/c/stjozefkerkenschede

Websites parochies:
www.mariavlucht.nl
www.katholiekenschede.nl
www.franciscusparochie.nl

Parochie

Facebookpagina’s parochies:
https://www.facebook.com/Mariavlucht/

Sint Jacobus

de Meerdere
U kunt uw parochie financieel steunen:
Parochie St. Jacobus de Meerdere

Enschede Parochie

Sint Franciscus van Assisi

Parochie

Maria Vlucht
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gB493hoJTCqgOwy5MQBZt1g

Parochie Maria Vlucht
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=h5R1HWmM1RAIMY9QdgkMdNQ
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